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Einde True Blood
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Na mijn nummer 1 Dexter is True Blood mijn lievelings serie. Hoewel ik vanaf het begin al aanvoelde dat Eric zou blijven leven en Bill sterven, kwam het als een grote shock. De scène zat vol emoties (ik heb geloof ik nog nooit zo hard moeten huilen om een serie). Ik vond Bill's dood echt heel erg en dat voor een Eric-fan. 



Wat mij verbaasde is dat je op het einde het gezicht van Sookie's nieuwe man niet zag. Dit moet met een achterliggende reden gedaan zijn... Wat vinden jullie hiervan? En wat vonden jullie überhaupt van de finale?
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Dus True Blood is afgelopen nu? In dat geval ga ik er maar eens aan beginnen als ik klaar ben met mijn huidige series
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Lol. Dan hoop ik niet dat je m'n huge spoilers heb gelezen... Maar True Blood is nu inderdaad afgerond en is zeker de moeite waard om te volgen!
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Het was misschien handig geweest als je vooraf even had gemeld dat je spoilers zou noemen of de spoileroptie bij het schrijven van die tekst had gebruikt ;-).
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Ik heb het niet gelezen hoor, geen probleem!

Al had ik het wel gelezen tegen de tijd dat ik er aan begin en tegen het einde ben, ben ik dat ook al lang weer vergeten [image: ;)]
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True Blood was inderdaad een van mijn favoriete series, maar het einde vond ik erg jammerlijk. 
spoiler (klik om te bekijken)
 Jes en Hoyt weer samen (al vond ik ze wel geweldig bij elkaar). De dood van Bill... Wat een drama, tranen met tuiten. Ze hadden de serie moeten stoppen op het moment dat Sookie bij het kerkhof weg liep. Dat hele thanksgiving gebeuren en dat Sarah-gedoe was niet nodig. Als ze dan nog iets hadden willen maken, hadden ze Eric en Sookie bij elkaar moeten brengen 

 Voor de rest is inderdaad True Blood geweldig. Met als hoogtepunt seizoen vier.
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